
Nou, hoe het werkt is dat je hier een cadeautje kunt
inleveren en vervolgens een ander pakje kunt meenemen. 

Verrassing!

Bonus:
Een gedicht erbij! Veel plezier en dank je wel namens
Sinterklaas. 
Geholpen door de training Buitengewoonzijn.Nu die dit als
initiatief opzette. Wil jij ook een kastje voor je huis of in
een openbare ruimte plaatsen? Kijk op FB pagina of op
www.hetkastjevansinterklaas.nl

Dus; pak thuis iets in cadeaupapier. Iets wat mooi of wat
nog goed is om te gebruiken of erreg lekker is. 
Je mag er een stickertje opplakken om aan te geven voor
welke leeftijdscategorie het is…

Zie hier één van de kastjes van Sinterklaas!

Wat is dit dan?


